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Nieuwsflits – februari 2023  

Beste lezer, 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de tweede Nieuwsflits van de RvK-Haarlem in 2023. Hierin treft u 
informatie aan over zinvolle activiteiten die in onze stad/regio worden georganiseerd door diverse 
oecumenische partners uit ons netwerk. Van harte aanbevolen!  
 
Raad van Kerken lezing 2023 met Alain Verheij 

De eerstvolgende ontmoeting van de RvK-Haarlem vindt plaats op dinsdag 21 febr. a.s. Alain Verheij 

verzorgt dan een lezing over het thema  ‘Geld en Goed’. Dat is namelijk ook de titel van het boek dat 

Verheij afgelopen jaar schreef. Verheij (1989) is schrijver, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des 

Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en Bijbelstudies, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en 

Ugaritische taal en lid van het Theologisch Elftal van Dagblad Trouw. Na de lezing van Verheij is er 

gelegenheid tot gesprek onder leiding van Stadsdominee Tom de Haan.  

 

In zijn boek ‘Geld en go€d’ onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld 

omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken 

door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek die niet 

iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen.  

Die blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Verheij vertolkt hun 

eigenwijze gedachten met humor en passie, waarbij ze steeds verrassend 

actueel blijken. Soepel loodst hij de lezer via Romeinse belastingen en manna 

langs de toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden zijn dan misschien wel 

veranderd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd hebben we een complexe relatie 

met ons geld – nog altijd verlangen we naar rust, rechtvaardigheid en vrijheid. 

 

Met dank aan de Protestantse Gemeente Haarlem voor het beschikbaar stellen van de Nieuwe Kerk 

als locatie voor deze activiteit, nodigt de Raad van Kerken iedereen die zich (enigszins) betrokken 

voelt bij het oecumenische netwerk in Haarlem en omgeving en/of geïnteresseerd is in wat Alain 

Verheij te zeggen heeft over het thema ‘Geld en Goed’ van harte uit om aanwezig te zijn bij de 

ontmoeting en lezing op 21 febr. a.s. 

 

DI 21 februari 2023 | Aanvang lezing 20.00 uur | Inloop vanaf 19.30 uur  

Nieuwe Kerk | Nieuwe Kerksplein 36 

 

Een dagelijks Moment van Vreugde en Verdriet in de Grote of St. Bavokerk 

Sinds afgelopen zomer gaat elke werkdag in de Oude Bavo tussen 12.30 en 13.00 uur de deur van het 

eeuwenoude Koorhek open en is iedereen welkom voor een Moment van Vreugde en Verdriet. De 

bezoekers van de kerk zijn vaak toeristen (150.000 per jaar), maar inmiddels ook af en toe 

Haarlemmers die speciaal even naar de kerk komen voor een momentje van stilte, of om iets van hun 

vreugde of verdriet van dat moment op te schrijven in één van de twee boeken die daarvoor op de 

avondmaalstafel liggen.  
 

Als stadsdominee van Haarlem heb ik inmiddels vaak bij de deur van het koor gestaan om mensen uit 

te nodigen een kaarsje aan te steken en even stil te staan bij hun eigen dankbaarheid en verdriet.  

 

 

 



Voor veel toeristen blijkt die uitnodiging een verrassing; vaak positief, maar soms ook negatief, 

bijvoorbeeld als ze vooral graag het koor in willen om het graf van Frans Hals te fotograferen, of het 

nieuwe orgel willen bestuderen, of willen praten over de geschiedenis van het gebouw. Dan probeer 

ik ze wél welkom te heten, maar dan juist als mens met een hart en ziel en minder als toerist.  
 

Iedere maandag is er het laatste kwartiertje van de 

openstelling, tussen 12.45 en 13.00 uur een muzikaal 

liturgisch moment, waarop één van de voorgangers van 

de kerk de opgeschreven woorden van vreugde en 

verdriet verwoordt in een gebed. Een organist bespeelt 

het orgel óf Suzanne Groot speelt viool. Ook wordt dan 

het Coventrygebed gebeden, in verbondenheid met alle 

plekken wereldwijd waar dat gebruikelijk is. Het is een 

gebed om ontferming, dat stilstaat bij alle manieren 

waarop wijzelf als mensen elkaar tekort kunnen doen. In 

het vertrouwen dat het ons ruimte geeft om dat te benoemen.  
 

Graag zouden we de poule van vrijwilligers die af en toe een halfuurtje bij het open koorhek staan, 

willen versterken. Dus via de Raad van Kerken doen we hierbij graag een oproep om sowieso eens 

binnen te lopen in de Bavo om Een Moment mee te maken. Maar we nodigen je ook graag uit om eens 

te komen ervaren of je deze ‘drempelgesprekjes’ met bezoekers mooi en leerzaam zou vinden om af 

en toe te doen. Wie zich bij binnenkomst in het winkeltje even meldt voor Een Moment, betaalt geen 

entree.  
 

Stadsdominee Tom de Haan 

 

Kleine Kapelviering Katrijnkapel | Stem in de Stad 

Vanaf 1 februari 2023 organiseert Stem in de Stad elke twee weken op woensdagochtend om 11. 30 

uur een kleine Kapelviering. Deze vieringen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, of op 

zoek naar, geloof en spiritualiteit op het snijvlak van stad en 'straat'. Inzet is een oecumenische 

viering op basis van alledaagse spiritualiteit in de intieme Katrijnkapel van de Stem in de Stad.    

Inhoudelijk heeft de Kapelviering een eigen opzet met specifieke liturgische elementen, waaronder 

een openings-/kyriegebed uit het werk van Jurjen Beumer. Muzikaal wordt de viering gedragen door 

een openingslied uit het Taizé-oeuvre, een instrumentaal nummer (tijdens het opnemen van de 

voorbeden) en bij de afsluiting een popliedje om de viering te verbinden met het dagelijks leven.    

De viering begint om 11.30 uur, ingang via het Aanloopcentrum dat om 11 uur haar deuren opent.  
 

Wat: oecumenische viering op het snijvlak van stad en 'straat' 

Wanneer: woensdag 1 februari, 15 februari en 22 februari 2023 

Tijd: 11.30 uur 

Waar: Katrijnkapel | Stem in de Stad 

Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem 

Ingang via het Aanloopcentrum van Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22. 

Aanloopcentrum geopend vanaf 11 uur - de koffie staat klaar. Welkom! 

Kleine Kapelvieringen zijn een activiteit van het Straatpastoraat van Stem in de Stad.  

 

Stichting SchuldHulpMaatje voor Zuid Kennemerland 

Ook in Zuid Kennemerland kampen veel mensen met stress vanwege 

schuldenproblematiek. Als Stichting SchuldHulpMaatje voor Zuid-

Kennemerland (onderdeel van Vereniging SchuldHulpMaatje 

Nederland) richten wij ons op het bijstaan van deze mensen, huishoudens, gezinnen. Daarbij richten 

we ons niet alleen op inwoners van Haarlem, maar ook op hen die wonen in de gemeenten 

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Onze stichting werkt met gecertificeerde vrijwilligers 

(‘Maatjes’) die mensen bijstaan en de schuldenproblematiek bespreekbaar maken.  

 



Zie ook www.schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie 
 

Graag nodigen wij u uit om nader geïnformeerd te worden over ons werk en de voorgang daarvan. 

En - wat voor ons niet minder belangrijk is - ons te laten weten welke uw gedachten, vragen en 

suggesties daarover zijn. We ontvangen u graag op donderdag 23 februari, in de Doopsgezinde kerk 

te Haarlem, ingang: Frankestraat 24, aanvang: 20.00 uur. Wij verzoeken u om uw deelname van te 

voren even aan te melden bij ondergetekende.  

Wij stellen het sowieso op prijs als wij het doel en de werkwijze van SchuldHulpMaatje Zuid- 

Kennemerland een keer in uw (diaconale/charitatieve) vergadering uit mogen komen leggen.  
 

Namens de stichting SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland, 

Kees Verhoeven (secretaris) 

secretariaat@zuidkennemerland.schuldhulpmaatje.nl 

 

Update van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

Nieuw cursusmateriaal voor personen en gezinnen van de Kerk van Jezus Christus wereldwijd. 

De cursus “Kom dan en volg Mij” geeft meer inzicht in de Schriften als bron van de geestelijke kracht. 

In 2023 staat het Nieuwe Testament centraal. Er zijn video’s, afbeeldingen, kleurplaten, muziek en 

beeldverhalen voor kinderen gratis beschikbaar via de app “Evangeliebibliotheek” (via Apple 

appstore en Google Play). In de app is de taal zelf in te stellen (keuze uit meer dan 100 talen).  
 

De populaire TV serie “The Chosen” verenigt mensen met een verschillend geloof en achtergrond. 

De filmset is eigendom van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Maar 

belangrijker is het feit dat de serie christenen van allerlei denominaties verenigt.  

Het bekendste verhaal ter wereld wordt op hedendaagse wijze opnieuw verteld, vanuit het 

perspectief en de levens van de mensen om Jezus heen. Meer info lees je hier. 

De serie 'The Chosen' is een online serie die niet uitgezonden wordt op tv maar te zien is via de 

website van The Chosen: https://watch.angelstudios.com/  

of op NPO Start en NPO Plus: https://www.npostart.nl/the-chosen/POW_05536397 

 

Stadsklooster Haarlem 

NIEUW IN ONS PROGRAMMA 

Vanaf maart hebben we een mooi nieuw programma onderdeel erbij: Natuur & 

Meditatie in Thijsse's Hof in Bloemendaal. Je krijgt deze ochtend informatie over 

de betekenis van meditatie en verbinding met de natuur voor leven in balans. 

Ervaar hoe je zintuigen opengaan en je één wordt met je omgeving waarbij je 

volledig in het huidige moment kunt opgaan. Deze dag wordt verzorgd door Kick 

Bras, emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Zondag 12 maart 

van 10 - 14 uur. Voel je welkom! 

Reserveer hier je ticket. 

 

Via onderstaande links kunnen jullie kennis nemen van de recente Nieuwsbrieven van: 
 

Raad van Kerken Nederland 

Het laatste nieuws van onze landelijke partners. 

Met o.a. Kerken presenteren armoede-onderzoek aan minister Schouten; Vrede in Zuid-Soedan: 

gebedsdienst en ontmoeting; Symposium 'Van oorlog naar vrede' 

Geloven in de Stad 

Op zaterdag 11 maart is er weer een leidersdag voor iedereen die leiding geeft in de kerk of in de 

samenleving. Samen nadenken en hoopvol zoeken wat het komende jaar gaat brengen.  

Deze leidersdag is in samenwerking met The Message UK. Zij zullen de week ervoor met een 

hiphopband samen met Geloven in de Stad vier scholen in Haarlem bezoeken om jongeren 

voorlichting te geven over weerbaarheid en veerkracht. Daarbij worden ze uitgenodigd voor een 

concert waar ook het evangelie wordt gedeeld. Aanmelden kan via bovenstaande link.  
 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie
mailto:secretariaat@zuidkennemerland.schuldhulpmaatje.nl
https://www.deseret.com/faith/2022/1/7/22848367/how-the-chosen-is-unifying-people-of-different-faiths-and-backgrounds
https://watch.angelstudios.com/
https://www.npostart.nl/the-chosen/POW_05536397
https://stadskloosterhaarlem.nl/activiteit/natuur-meditatie/
https://www.raadvankerken.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc5LCI1YTcxMTMyODdhZDYiLDc0NDksInhiNHdqdmJubjAwbzQ0NDB3ODRna2t3NGtjZ29na2s4IiwzODcsMF0
https://mailchi.mp/gelovenindestad/nieuwsupdate-geloven-in-de-stad-16821418?e=01a819e376


Verhalenhuis Haarlem 

Met een prachtig aanbod op het gebied van filosofie, spiritualiteit, muziek, verhaal, lezing, 

workshops, dans en theater.  
 

Xpeditie on Tour 

Nieuws van een vrij nieuwe organisatie die kerken en gezinnen wil inspireren en ondersteunen in de 

geloofsopvoeding van kinderen. 

In september 2023 start er een nieuwe Xpeditie om samen met kerken een tof event te organiseren 

voor gezinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wil je dit bericht niet meer ontvangen stuur dan een bericht naar rvkhaarlem@gmail.com 

Wil je een ander mailadres toevoegen dan kun je dit op hetzelfde adres melden. 

 

https://mailchi.mp/verhalenhuishaarlem.nl/haarlems-talent?e=668b42c2b2
https://xpeditie-360.email-provider.eu/web/tu8aagae4l/bk0glgcoah/eil1dxoh2y/lo0fzslo39
mailto:rvkhaarlem@gmail.com

